" OQude moeder, wat hebt gij gebeden

aan uw haast versleten rozenkrans.

Ook wanneer gij niets meer scheen te weten
hebben nooit uw handen 't snoer vergeten
dat uw leven schoonheid gaf en glans.”

t

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

RACHEL NECKEBROECK

weduwe van de Heer
OSCAR VAN DAMME
geboren te St.-Lievens-Esse op 5 september 1908
en godvruchtig overleden in ’Home Neerhof”
te Elst op 10 december 1994,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

De namis zal opgedragen worden in de parochie-
kerk op vrijdag 20 januari 1995 om 19 uur.

De families NECKEBROECK, VAN DAMME,
GOESSENS en HAEGEMAN,

danken u oprecht voor de blijken van
medeleven in hun rouw.

Voor deze moeder zijn de woorden van de
psalmist bewaarheid geworden: ' Ons leven
duurt maar zeventig jaar, of als wij krachtig zijn
tachtig jaar. Wat daarboven gaat is last en smart”
(Ps. 90)

Rachel verdroeg de last der jaren en de kwel-
ling der ziekte. Het lijden deed haar inzien dat
het ware leven niet op aarde te vinden is, en de
gedachte aan de hoop op een eeuwig leven bij
God bracht haar troost en sterkte. Zo wilde zij
sterven om bij God de Heer de vrede en de rust
te vinden die de wereld niet geven kan.

Zij mocht met een gerust gemoed heengaan,
want trouw en gewetensvol heeft zij haar taak
volbracht.

Maar de eenzaamheid was voor moeder moei-
lijk te dragen na het overlijden van haar echt-
genoot, ondanks de liefdevolle zorgen van haar
kinderen.

Wij vertrouwen het leven van deze goede
moeder toe aan de Barmhartige God. Dat Hij al
het goede uit haar leven bewaart en haar vergif-
fenis schenkt voor de menselijke tekorten.

Rachel was een gelovige vrouw. Lange tijd
heeft zij de kracht geput uit de zondagse ont-
moeting met de Heer. En wanneer zij niet meer
ter kerke kon gaan, bracht de ziekencommunie
haar sterkte en troost.

Mijn goede kinderen, dank u voor al uw vriend-
schap. God zegene en beware u, ook mijn lieve
kleinkinderen en achterkleinkinderen. U allen die
mij in het leven hebt bijgestaan, getroost en
geholpen, moge de Heer zegenen.

Maria, troosteres der bedrukten, bid voor ons.
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