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Begeleid door het gebed en de sakramenten
van de Kerk, ging van ons heen naar de
Heer

Zuster REMIGIA
Mejuffrouw Maria NEUVILLE

van de Zusters van Sint-Franciscus
van Opbrakel,

Geboren te Roesbrugge-Haringe op 2 mei 1908,
wijdde zij zich aan de Heer toe door haar
kloostergeloften op 22 maart 1927.

Na een leven van actieve religieuze inzet
bij de schoolgaande jeugd als onderwijzeres
en later bij de ouderlingen, overleed zij
te Opbrakel in de Sint-Franciscuskliniek op
11 januari 1984.

Echte volgelingen van Jezus van Nazareth
staan tijdens hun leven op aarde met heel
hun hart gericht naar God, maar evenzeer
staan ze heel dicht bij de mensen.

Gans hun mensheid met de ontvangen ta-
lenten, stellen zij immers in dienst van
het Godsrijk, een rjk van mensen die ge-
roepen zijn om te groeien naar het één-
worden met en in de Heer Jezus.

Het zal dan ook altijd een grote genade
zijn zich te mogen wegschenken aan de
kinderen en de jeugd van nu en ze te kun-
nen begeleiden om de maatschappij van
morgen te bezielen en als een licht te zijn

om anderen de weg te tonen in de onze-
kerheid van opkomende nieuwe tijden.

Wie aan deze roep van God gehoor geeft
wordt Apostel, « gezondene » met hart en
ziel ! Het zijn Jezus zendelingen !

Zuster Remigia is een echte dienstbare
geweest vooreerst in het jarenlang onder-
wijs bij de kinderen, bij de ouders en in
de kloostergemeenschap. Later dan bij de
ouderlingen en de zieken in het Rusthuis,
waar zij het beste van zichzelf gaf aan al-
len die hulp nodig hadden. Het zijn de gro-
te genaden van haar leven geweest die zij
vanwege de Meester gekregen heeft.

Vader in de hemel, ik dank U
omdat ik steeds mocht geloven
dat wij de taak van Jezus

in de kerk kunnen verder zetten :
Gds liefde waar maken

en verder dragen

in de kracht van Zijn Geest.
Totdat Hij komen zal

om allen tot Zich te roepen.

De Eerwaarde Heer Directeur

De Algemeen Overste en de Zusters
van Sint-Franciscus

De families Neuville-Vandenbroecke

danken U voor uw gebeden en blijken van
deelneming in hun rouw.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




