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SOUVENEZ-VOUS DANS VOS PRIERES
de I’"dme de Monsieur

Ernest NICAISE

époux de Dame
Valerie VANDERCOILDEN
ANCIEN COMBATTANT 1914-1918

Croix de Chevalier de 1'Ordre de Leopold
Chevalier de I'Ordre de Leopold II avec glaives
Chevalier de I'Ordre de la Couronne avec glaives
Croix du Feu avec 8 barrettes
Croix de 'Yser 14/18 - Croix de Guerre 14/18
Médaille de la Victoire 14/18
Médaille Commémorative 14/18

né d Renaix le 27 mars 1893
et décédé a Avelgen:‘ le 6 juin 1968,
dministré des ts

«Seigneur, si c’est possible, laissez passer ce calice...
mais que non pas ma volonté mais la vétre soit faite».
C’était la priere du Christ devant la mort; cela doit
aussi étre celle du chrétien. Pour lui aussi I’épreuve
de la mort est douloureuse dans la séparation pénible
de son propre corps, dans I’adieu 4 faire aux siens.
Mais voila que comme le Christ il peut donner un
sens A cette mort, en faire une offrande d’amour dans
I’abandon confiant a la Providence Divine.

Et cette confiance nous pouvons la partager avec
notre cher défunt. En effet nous I’avons connu comme
un homme de foi et de devoir envers Dieu et les
hommes, envers son travail et ses devoirs familiaux;
c’est pourquoi confiant dans les promesses du Christ
nous voulons nous consoler dans la conviction que
c’est maintenant seulement que sa vie a trouvé une
forme définitive et compléte, que maintenant seule-
ment son bonheur est devenu total et parfait.

1‘
BID VOOR DE ZIEL
van de Heer

Ernest NICAISE

echtgenoot van Mevrouw
Valerie VANDERCOILDEN
OUD-STRIJDER 1914-1918

Ridderkruis in de Leopoldorde
Ridder in de Orde van Leopold II met zwaarden
Ridder in de Kroonorde met zwaarden
Vuurkruis met 8 frontstrepen
Yzerkruis 14/18 - Oorlogskruis met palm 14/18
Zegemedaille 14/18 - Herrineringsmedaille 14/18

geboren te Ronse op 27 maart 1893
en overleden te Avelgem op 6 juni 1968,
voorzien van de H.H. Sakramenten.

«Heer, als het mogelijk is laat deze kelk aan mij
voorbijgaan... maar niet mijn wil geschiede, doch Uw
Wil». Dit was het gebed van Christus, zijn houding
voor de dood, dit moet ook de houding en de bede zijn
van de christen voor het geheim en de beproeving van
het afscheid nemen van dit leven. Ook voor hem blijft
het pijnlijk en zelfs beangstigend zijn eigen lichaam
te moeten loslaten, veelal op een lastige wijze, en
vooral de banden te zien breken die hem innig verbon-
den met zijn dierbaren. En toch kan deze dood zinvol
gemaakt worden indien men er een liefde offeren
gave van maakt, en vol vertrouwen en overgave aan
de wil van de Vader.

En dit vertrouwen kunnen wij met onze dierbare
overledene ten volle delen. Hij was immers een diep-
gelovig man; een man van plicht tegenover God en
de mensen, tegenover arbeid en gezinstaak; daarom
betrouwend op Christus belofte willen wij ons laten
troosten in de overtuiging dat pas nu zijn leven een
definitieve en volwaardige vorm heeft gevonden, dat
pas nu zijn geluk volmaakt is geworden.




Chere épouse, chers enfants et petits-enfants, vous
avez été Ia joie de ma vie, merci pour tout. Chers
membres de la famille et amis, unissez-vous a cette
priére croyante.

Dierbare echtgenote, goede kinderen en kleinkinde-
ren, gij waart de vreugde van mijn leven, dark voor
alles. Bidt verder voor mij, in dat gebed blijven wij
verenigd. Beste familieleden en vrienden sluit u aan
bij dat gelovig gebed.

Les familles - De families

NICAISE, VANDENABEELE,
VANDERCOILDEN, VANDERGHEYNST,

danken U wvoor uw gebeden en blijken van
kristelijke deelneming.

vous remercient de wvos priéres et condo-
léances chrétiennes.

Funérailles: Firme J. Aelvoet, Renaix.
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