Onder de schaduw van het kruis wil ik rusten.

T

BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER
HENRI NOENS

echtgenoot van Mevrouw

Anna VAN DER BIEST

Geboren te Kerksken de 3 october 1898 en godvruchtig
overleden te Borsbeke de 12 april 1963.

versterkt door de H H. Sakramenten der stervenden

GEMEENTERAADSLID VAN BORSBEKE.

Heer, uw besluiten zijn ondoorgrondelijk; niemand kan op-
komen tegen uw Wil en iedereen moet voor U het hoofd bui-
gen en onderworpen zijn.

Hij was voor zijn evenmens gedienstig en behulpzaam; 't is te
hopen, dat al die hij gediend heeft, hem zullen indachtig ziin
in hun gebeden.

Hij was dankbaar voor het leven en voor Gods goede gaven,
maar offerde bij zijn laatste ziekte zich zelf aan God op.

Heer wij zijn bedroefd maar wij weten dat gij de oneindige
wijsheid en goedheid zijt en wat in de ogen der mensen onge-
luk en ramp is, kan in uw heiligen Wil zegen en bescherming
zijn.

Beminde echtgenote, te vroeg heb ik U moeten verlaten.
Beminde kinderen en kleinkinderen God zegenen en beware
U, weest de troost van uw moeder in deze droeve dagen; gij
ook mijn familieleden, gedenkt mij allen in uw gebeden.

De vier Akten voor de overledene.

Mevrouw Henri NOENS, geboren Anna Sophia VAN DER BIEST,
Heer en Mevrouw Marcel NOENS-DE VUYST en kinderen,
Heer en Mevrouw Willy NOENS - DE LANGE en kind,

Heer en Mevrouw Etienne NOENS - MACHTELINGS en kind.

De familien NOENS, VAN DER BIEST, DE SCHRIJVER en VAN LAETHEM.

Uw gebed was een zoete lafenis voor onze duurbare overledene

uw deelneming een ware troost voor de familie.

ONZE BESTE DANK.




