Zalig zij die zuiver van hart zijn, want zij zullen
God zien.
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Wie als vader of moeder aan het doodsbed
staat van een eigen zoon of dochter, die alleen
kan aanvoelen hoe onverwoordbaar het hartzeer
is in die omstandigheden en begrijpt heel goed
de woorden van de schrift, die het relaas geeft
van de kindermoord te Bethlehem... « de moeders
waren ontroostbaar ».

Wie een zoon of dochter teruggeeft aan de
Heer, die Vader en Moeder heeft laten delen in
zijn Goddelijke scheppingsliefde, — die gezegd
heeft... « wat Gij aan uw kinderen hebt gedaan is
aan Mijzelf gedaan, — die aan deze jongen heeft
gezegd in het 4e gebod : «Vader en Moeder
zult gij eren... » die leert ook hier in dit pijnlijk
familiaal gebeuren meebidden met de Heer :
« Uw wil geschiede... ook in mijn gezin en zal
dra God danken omdat HIJ zelf Roger gaat koes-
teren met een oneindige en Goddelijke Liefde,
die niet aan tijd of plaats gebonden is en zon-
der dewelke wij ons zouden afvragen later...
«wie gaat er nu voor Roger zorgen ? »

Vader en Moeder, veel zorg en liefde heb ik
van U gevraagd en veel liefdevolle zorg heb ik
van U gekregen. Zoals Christus ons leerde is
dat het énige wat zin geeft aan elk mensenlieven
en het familieleven zo aangenaam kan maken.
Ik dank U nu vanuit de hemel en zal er Uw
troost zijn vooral in deze dagen, die alleen door
het gebed een zegen worden voor de tijd dat Gij
daar in onze woning nog samen zijt en vooral
voor ons later Eeuwig samenzijn op de plaats
die God zelf aan de zijnen heeft voorbehouden.
Dankt meteen allen die in de kliniek te Brakel
en in onze familie voor mij goed zijn geweest
en bidt voor mij...

De Heer geve hem de eeuwige rust.




