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DIT WEZE VOOR ONS EEN LIEFDEVOLLE
AANDENKING AAN

MEVROUW
Bertha Clementina NOTERMAN

echtgenote van de Heer

Omer VAN DAMME
geboren te St.-Maria-Oudenhove op 11 december
1888 en godvruchtig overleden in de Kliniek
Dr. Goffaerts te Zottegem op 21 november 1969.

Het enige kwaad dat de dierbare overledene,
voor haar familie gedaan heeft, is zo haastig
van hen weg te gaan.

Nu zal dat plaatsje in de huiskamer, dat
altijd bezet was, voor altijd ledig blijven. ‘Soms
gaan wij om met mensen van wie wij niet ver-
moeden welk leed zij te dragen hebben. Zij doen
ons hopen dat alle lijden voorbijgaat en dat de
verdiensten ervan blijven.

Verdriet en kwelling zijn geschenken
die ons aan God doen denken.
((Henriette Roland Holst)

Het is alsof we haar nog zien, bijna hulpeloos,
cen sprankelende geest gevangen in een lichaam
dat niet meewilde. Medelijden zocht zij niet,
slechts een glimlach en een vriendelijk woord.

Uren kon ze haar blikken laten glijden over
de foto’s van haar kleinkinderen, vooral van
Fernand, met de paternoster in de hand, om
dan door het venster te kijken naar de zonnige
velden, waarachter voor haar de eeuwigheid
riep, waar geen pijn en ziekte meer bestaat.

Zij voelde zich beschermd door de genegenheid
en de ongetelde zorgen van haar man, kinde-
ren en kleinkinderen, en daarom bleef haar
karakter opgeruimd en aangenaam.

Zij wist niet dat alles zo rap zou gaan. Er
was zoveel dat ze niet wist en waarvoor ze bad.
Nu weet en ziet en ondervind zij, nu bezit zij
wat geen mensenoog ooit zag, geen mensenoor
ooit vernam, wat in geen mensenhart ooit op-
kwam te \erlancen

Dierbare echtgenoot, ik dank U voor de vele
jaren die wij samen hebben doorgebracht. Uw
trouwe liefde en uw liefdevolle zorgen zijn al-
tijd mijn sterkte geweest.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij weet
hoe moeder van u allen hield. Zoals gij be-
schermend uw helpende handen over mij hebt
gehouden, zo zal ik hier over u blijven waken.

God zegene en bescherme u.

Dierbare familieleden, vrienden en kennissen

“’gedenk mij ook in uw gebeden
gebeden hebben kracht
zij komen als stralen gegleden
door donkere nacht”
(Henriette Roland Holst)

De families NOTERMAN, VAN DAMME, DIE-
RAERD en DE BLEECKER,
zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken
van deelneming en danken

Vanderzwalmen, St.-Maria-Oudenhove




