Gelukkig zij die in God geloven
als zulke wonden 't harte slaan:
't is de Schepper van hierboven,
die 't zo gewild heeft en gedaan.
(Guido Gezelle)

In uw godvruchtige gebeden
wordt de ziel aanbevolen van

MEJUFFROUW
Maria-Alma NOTERMAN

dochter van wijlen
de Heer RICHARD en Mevrouw MARIE MAHIEU

SCHEPEN VAN DE GEMEENTE MELDEN
Ontvanger - Griffier van de

Wateringen « De Renne en 't Heylbroeck »
Lid van de Vrouwengilde

geboren te Melden, op 26 februari 1899 en god-
vruchtig overleden te Oudenaarde, op 3 januari 1967,
na het Sakrament der zieken, de H. Kommunie en de
pauselijke zegen in het stervensuur ontvangen te
hebben.

Het leven van de mens is een aaneenschakeling van
wisselvalligheden. Waar en duurzaam geluk is er in
deze wereld niet te vinden! Soms komt er wel een
tijdstip in 't leven waarop alles voorspoed schijnt en
vreugde; doch hoe veelvuldig zijn de oorzaken niet
en de gelegenheden die dat schijngeluk omverwerpen
en alles in kommer en smart doen veranderen.

Verstandig is dan ook de mens die hoger zoekt dan
het vergankelijke van de wereld; en die in God alleen
enin datgene wat tot God leidt, zijn hoop en steun stelt.

De dierbare overledene was gezegend met een rijke
geest en een edel gemoed. Bescheiden en onverpoosd
stelde zij dan ook, als schepen van de gemeente, die
gaven ten dienste van haar medemensen.

Dierbare Zuster, samen hebben we lange jaren lief
en leed gedeeld; ik dank U voor de genegenheid en
de troost die ik van U mocht ondervinden. De laatste
weken waart U zo vol zorg om mij. Uw liefde zal
verder doorstralen in het moedig aanvaarden van Gods
Wil en in uw gebed voor mijn zielerust.

Duurbare tamilieleden en vrienden, aan U allen
vraag ik dat gij mij zoudt gedenken in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Mejuffrouw Iréne NOTERMAN,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen de Heer en
Mevrouw Theophiel VANDENHAUTE - MAHIEU,

De families NOTERMAN, MAHIEU, RESTIAEN en
VAN HULSE,

gevoelig aan uw blijken van deelneming
in hun pijnlijke rouw, bieden UEd. hun
innige dank.
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