De Heer beschikt over sterven en leven, Hij
leidt naar de dood en Hij roept terug.
(1; Sam ; 2/1)

Dit weze U een blijvende herinnering aan
en een vuitnodiging tot een vroom gebed
voor de zielerust van

DE HEER

Noél, Jean, Victor NOTERMAN

echtgenoot van Mevrouw Brigitte DE REUSE

geboren te Kwaremont op 19 november 1937 en
godvruchtig overleden te Ronse op 6 juli 1970,
gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Noél was een voorbeeld van deugd :
werklust, levensoptimisme,

eerlijkheid, zedigheid, vriendelijkheid,
goedheid en dienstbaarheid,

sierden zijn leven.

Eenvoudig en diep van geloof
was hij de sterke man

die zijn levensopgave

in Gods handen wist te leggen.

Diep is onze smart, o Heer,

en toch... wij danken U

Omdat Gij ons zo'n goede echtgenoot,
vader, zoon en broeder hebt gegeven.

Wij weten hem levend bij U.
Geef dat hij blijft leven in ons en voor ons !

Geliefde echtgenote, dierbare ouders, beste
bloedverwanten, dank voor uw genegenheid
en goede zorgen.

Beminde kinderen, vader blijft over U waken
opdat ge de troost van moeder moogt zijn en
blijven.

Eerw. zusters en verpleegsters, dank u | Uw
onverdroten zorgen doen uw naam : «zusters
van barmhartigheid» eer aan | Moge de Heer
uw werk zegenen.

Talrijke vrienden, laat ons verenigd blijven
door het gebed.

Mw Noél Noterman, geboren Brigitte De Reuse ;
Jongeheer Steven Noterman,

Mejuffer Ann Noterman,

Hr en Mw Etienne Noterman - Van Vossel,

Mw Gustaaf De Reuse (1)- De Venter,

Hr en Mw Johan Noterman - Devenyns
en kinderen Wouter en Llieven,
Jongeheer René Noterman,

Hr en Mw Lucien Depoorter - De Reuse
en kinderen Ingrid en Ludo,

Hr en Mw Julien Van Butsele - De Reuse
en kinderen Peter en Petra,

Ooms, tantes en de families Noterman,
Van Vossel, De Reuse, De Venter,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming en gebed.

“drukk. Dubar, Ronse




