Bid voor de zielerust van
de Heer

Julien OCKERMAN

echtgenoot van Mevrouw
Margriet DE GEETER.

Hij werd geboren te Michelbeke
op 13 april 1919 en overleed in de
Heer te Brakel op 9 oktober 1981,
gesterkt door Kristus in Zijn HH.
Sakramenten.

Juist, dag op dag twee jaar gele-
den onderging Julien een heelkundi-
ge bewerking. Hij is zijn ziekte ech-
ter niet meer tenvolle teboven ge-
komen. Niettegenstaande de beste
zorgen en de volle aandacht van de
geneesheer ging hij geleidelijk ach-
teruit. Hij wist in zijn nuchterheid
heel goed waar hij stond. Gelaten
en in alle stilte heeft hij het leed
gedragen, dankbaar voor de kleinste
attentie, voor een eenvoudig bezoek.

Hij laat vele vrienden achter die
de beste herinnering bewaren aan
een trouwe vriend en goede raads-
man.

Als een gelovig mens is hij uit
deze wereld heengegaan om verder
te leven bij God, die hem mild zal
belonen voor al het edele en schone
uit zijn leven.

Margriet, dank voor ons liefdevol
samenzijn, dank voor uw zorgen. Ver-
langend wacht ik op onze blijvende
hereniging bij de Heer.

Familie en vrienden, ook U ben ik
erkentelijk voor uw genegenheid en
voor het geluk dat gij in mijn leven
gebracht hebt.

Maria, Koningen van de H. Rozen-
krans, bid voor ons allen.

De families Ockerman, De Geeter,
Haelterman, De Cubber,

danken U oprecht voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




