't Zij kort, 't zij lang
waarom is 't dat wij leven
tenzij om op het eind
ons werkstuk af te geven.
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Aandenken aan

HECTOR OGIERS

echtgenoot van
Suzanne Van Lierde

geboren te Geraardsbergen op 11 maart
1916 en er godvruchtig overleden op
14 oktober 1993, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.

Erelid van de

Koninklijke Muziekmaatschappij

St.-Cecilia - Overboelare
Lid van de K. W. B.

De families Ogiers, Van Lierde,
Clement en Molderez

danken u voor de blijken van medeleven

in hun rouw en de steun van uw gebed.

Het plotse heengaan van Hector maakt
ons stil ...

Een vertrouwd gezicht in de huiskamer,
op de straat, in de kerk is er niet meer!
Rust ligt over dit leven

zoals het altijd al een beetje was :
hard heeft hij gewerkt, zolang zijn
sterke lichaam het toeliet.

Schoon was dit leven in eenvoud en in
zijn groot geloof.

Wij zijn dankbaar voor wat vader was
en deed, zonder nutteloze woorden.
Mijn goede vrouw, mijn lieve kinderen,
kleinkinderen en toekomstig achterklein-
kind, dank voor zovele mooie familie-
momenten, genegenheid en geborgenheid.
Blijf moedig door het leven gaan in het
vertrouwen dat het goede beloond wordt
en dat God tot voltooiing brengt wat
hier op deze aarde mooi en edel was.
H. Aldegonde bid voor mij en allen die
mij dierbaar zijn.
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