« Heer, reik mij uw hand en spreek uw red-
dend woord ».
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Dankbaar aandenken aan het leven van
DE HEER

Hector-Jozef OOGHE

echtgenoot van Mevrouw
Marie VAN DAMME,

geboren te St.-Maria-Lierde op 1 september
1895 en godvruchtig overleden in de Sint-
Franciscuskliniek te Brakel op 5 maart 1976.
Hij ontving de pauselijke zegen en het
sakrament der ziekenzalving.

Oudstrijder 1914-1918 en gepensioneerd
mijnwerker.

Bejaarde mensen mijmeren over hun ver-
vlogen leven, over de tijden waarin ze hun
krachten konden en moesten inzetten in de
strijd om het bestaan, over wereldgebeurte-
nissen die een stempel drukten op hun le-
ven. In zijn jeugd reeds werd deze man ge-
konfronteerd met de ellende die een volke-
renmoord als de eerste wereldoorlog, met
zich meebracht. Later zou hij de harde ar-
beid van mijnwerker op zich nemen om te
voorzien in de behoeften van zijn gezin en
door zijn werk bijdragen tot het scheppen
van de gezellige warmte die zo menige fa-
milie vroeger kende rond de kachel tijdens
de barre winterdagen. Familie en medemens
kan niet anders dan met dankbaarheid terug-
blikken op dit mensenleven dat God tot het
bestaan riep en dat Hij leidde met Zijn Va-
derlijke Voorzienigheid. Vandaar dat wij spon-
taan voor deze overleden man bidden: « God
die geen vreugde vindt in de dood van de
mensen, aanvaard deze mens na volbrachte
levenstaak, geef hem niet prijs aan de dood.

Beloon zijn zwoegen en zorgen. Wij vragen
dit door Christus onze Heer ».

Goede echtgenoot en dierbare vader en
grootvader, gaarne hielden wij u nog wat
bij ons. Uw heengaan laat in onze familie
een grote leemte na. Uw beeld zal niet zo
vlug uit ons leven verdwijnen. Wij danken
u om wat gij voor ons allen geweest zijt.
Als gelovige mensen weten we dat wij el-
kaar terug =zullen ontmoeten bij de Heer.
Ondertussen bidden wij : « God, verricht aan
deze mens het wonder van het leven, een
leven zonder last, maar enkel vrijheid, vrede,
vreugde bij U in alle eeuwigheid. Amen ».

De families OOGHE, VAN DAMME, HOEBEKE,
DE LANGE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




