Uw ‘wil geschiede op aarde als in de hemel.

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW
Georgine - Elisa OPDECAM

weduwe van de Heer
Theodule HAILLEZ

geboren te Deux-Acren op 17 mei 1901 en schie-

lijk overleden in de kliniek te Opbrakel op 2

september 1969, voorzien van de HH. Sakramen-
ten «in extremis».

Haar dood was zacht en stil gelijk haar leven,
slechts de verwisseling met de eeuwige vrede.

De dierbare overledene was een godvrezende
en tevens godvruchtige vrouw, die de weg der
deugd in eenvoudigheid bewandelde. Zij leefde
nederig en bescheiden en was voorbeeldig in
heel haar omgang.

Ik ben bezweken onder de Kracht van uw
hand Heer ; om zijn ongerechtigheden kastijdt
Gij de mens. Heer, ontferm U mijner.

Wij smeken U, Heer, om uw goedertierenheid
heb medelijden met de ziel van uw dienares
en wil ze gezuiverd van de vlekken der mense-
[Ijél}(le_dkrankheid laten delen in de eeuwige za-
igheid.

Heer Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.

De families OPDECAM, HAILLEZ, VANDERPIJ-
PEN en VERCLAYEN,
danken u voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Uitg. A. Opdecam, Everbeek.




