GEDENK IN UW GEBED

DE HEER

FLORENT OPSOMER

weduwnaar van Mevrouw ALICE LUCAS

Lid van de broederschap van O. L. Vrouw
van de Rozenkrans.
Oud-Voorzitter en lid van de plaatselijke
Boerengilde.

Geboren te St.-Maria-Horebeke, op 3 juli 1900
en godvruchtig overleden te Kortrijk, op 19
september 1974, gesterkt door het Heilig
Sacrament der zieken.

Eens heeft men de Heer Florent Opsomer
gekend als een krachtig werker. Hij heeft zich
ten volle ingezet voor zijn gezin. EIf jaar ge-
leden verloor hij zijn echtgenote en deze
zware slag is hard aangekomen. Geleidelijk
aan keerde hij zich naar binnen. Hij werd
een stil man die wellicht innerlijk veel heeft
geleden.

Nuchter bekeken behoort de dood bij het
leven. Zo is de kringloop van de natuur. En
toch kan geen mens zich bij die gedachte
neerleggen. Liefde is niet bedoeld om te
sterven. Liefde wil eeuwigheid.

Ons vertwijfeld hart richt zich tot God.
Met de Heer Jezus begeven wij ons door de
duistere nacht van de dood. Wij geloven dat
wij met Hem verbonden het nieuwe leven
zullen ingaan.

Niemand kan bevroeden welke machtige
dingen God met ons voor heeft, zo schrijft
Paulus. God, die in ons een verlangen naar

eesuwigheid heeft opgewekt, zal ons niet in de
steek laten.

Heer God, Schepper van al wat leeft, in uwe
handen bevelen wij de toekomst van uw zoon
Florent. Altijd heeft hij zijn hoop op U ge-
steld. Neem hem nu op in uw eeuwig2 woning.

Mijn beste kinderen, familie, vrienden en
bekenden, vaart wel en denkt aan mij in uw
gebed !

Hr en Mw Marcel STOCKMAN-Adrienne
OPSOMER en kinderen,

Hr en Mw André OPSOMER-Paula
DE TAVERNIER en kinderen,

Hr en Mw Frans VERSCHELDEN-Andrea
OPSOMER en kinderen,

Hr en Mw Adrien OPSOMER-Suzanne
CIERKENS en kinderen,

Hr Adelin OPSOMER,

Hr en Mw Jozef DESCHAUMES-Aline
OPSOMER en kinderen,

Hr Alix OPSOMER,

De families OPSOMER, THIENPONT, LUCAS
en DE CLERCQ,

danken U voor de blijken van christelijke
deeineming in hun rouw.

G. De Tavernier - Maarke




