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In geloof en gebed gedenken wij

DE HEER
Maurice, Adelin, Hubert OPSOMER

weduwnaar van Mevrouw

Angele AELVOET

Lid van de Broederschap van de Rozenkrans
en de Boerengilde

geboren te Sint-Maria-Horebeke

op 7 november 1907

en godvruchtig overleden te Ronse

op 21 mei 1979,

gesterkt door de Heilige Sakramenten van de zieken.

Alwie het overlijden van Maurice vernam, merkte
op : «hij was een goed mens.» Hij heeft hard ge-
werkt en hij was 'n vriendelijk man. Zijn vrije tijd
besteedde hij graag aan de duiven en aan kaartspel
met vrienden. Toch was het lijden hem niet ge-
spaard. De dood van zijn echtgenote heeft hem
erg pijn gedaan. Gelukkig kon hij bij zijn kinderen
thuis de oude dag tegemoet zien.

Beste kinderen, dank voor uw goede zorgen.

Broers, familieleden, vrienden en bekenden, bid voor
mij.

Barmhartige God, wij mogen U vader noemen.
Gij kent ons en Gij houdt van ons.

Wees mild voor MAURICE

die zijn leven uit uwe hand ontving

en vandaag tot U terugkeert.

Hij was een man van vrede,

vergeef alie tekortkomingen

die ieder mens zo eigen zijn.

Denk aan de liefde van uw Zoon Jezus

die ook voor hem zijn leven gaf.

De namis heeft plaats
op zaterdag 21 juli 1979 om 19.30 uur.

De Heer en Mevrouw
Gabri¢l DE MERLIER-OPSOMER
en kinderen Noél, Christel en Anja,

De Heer en Mevrouw
José OPSOMER-D'HONDT
en kinderen Jo en Nic,

De families OPSOMER, AELVOET, THIENPONT
en LAURIER,

danken U om uw blijken van deelneming
en uw troostend gebed.




