Zalig de doden die in de Heer sterven,
van nu af aan, zegt de Geest,
mogen zij rusten van de moeiten
van hun arbeid,
want hun werken vergezellen hen.
(Uit de Openbaring van Johannes)
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GEDENK IN UW GEBEDEN
DE ZIEL VAN
DE HEER

PETRUS OSTE

weduwnaar van
Marie Romanie Orpha VAN DE CATSYE

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 22 augustus
1900 en godvruchtig overleden in het O.-L.-
Vrouwziekenhuis te Aalst op 9 december 1987,
gesterkt door de Heilige Sakramenten der zie-
ken en de Pauselijke Zegen.

Loof mijn ziel, de Heer,

vergeet nimmer wat Hij gedaan heeft.

Hij die vergeeft, wat gij misdreven hebt.

Hij die geneest, al waar ge aan krank gaat.

Hij die verlost van de groeve uw leven.

Hij die u kroont met genade en erbarmen.

Hij die uw jaren overstelpt met zijn gaven.
Ps. 103: 2-5.

Als een goede en gelukkige vader is deze man,

samen met zijn echtgenote, lief en leed samen

delend en dragend door het leven gegaan. Zijn

leven werd gedragen door een eenvoudig maar

rotsvast geloof. Ook in de pijn, ook wanneer

hij zich bewust werd dat zijn echtgenote over-

leden was, kon hij die stille rust bewaren. En

toen hij zelf zwaar ziek was en het einde voel-

de naderen, kon hij met een dankbaar gebaar-

tie zijn kinderen aankijken, wanneer ze hem
eventjes over het hoofd wreven. Zo een blijk,
zo een gebaar vergeet men nooit !

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u
voor al de liefde en toegewijde zorgen waar-
mee gij mij steeds omringd hebt. Ik dank u
voor de vele jaren dat wij samen gelukkig
mochten zijn. Ik dank u voor de liefde waarmee
gij mijn lijden hebt helpen dragen. Gedenk mij
in uw gebeden en bidt voor mij tot de Heer.
Beste familie, vrienden en kennissen, ik dank
u voor uw genegenheid en vriendschap waarin
wij samen geleefd hebben. Laten wij in het
gebed elkaar steeds gedenken.

De families OSTE, VAN DE CATSYE,
VAN OUDENHOVE en MAES

danken voor uw blijken van kristelijk
medeleven en uw gebed.
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