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Door dit vroom aandenken vragen wij een
gebed voor de zielerust van

DE HEER
Cesar, Marie, René, Ghislain
OTTE

peboren te Nederbrakel op 25 januari 1919 en
ingevolge een verkeersongeval overleden te Ge-
raardsbergen op 15 december 1968.

Het leven van een mens is een geschenk
van God. Hij geeft het als een uiting van zijn
scheppende liefde. Hij neemt het terug om het
te laten delen in zijn oneindige heerlijkheid.
Daartussen ligt onze taak : hier op aarde te
bouwen aan dat eeuwig gleluk door te getui-
gen van Gods blijvende liefde voor de men-
sen.

De taak op aarde van de dierbare overledene
werd plots stopgezet. Wij schrokken omdat de
Heer hem zo onverwacht had teruggeroepen
naar het eeuwige Vaderhuis. Wij betreuren het
dat hij reeds van ons gescheiden wordt, maar
vol overgave aanvaarden wij dit goddelijk be-
sluit door ons geloof in Gods voorzienigheid.

Dierbare broeders en zusters, uw genegen-
heid is heel mijn leven voor mij een troost en
steun geweest. Ik dank U ervoor. Door het
gebed blijven wij met elkander in liefde
verenigd.

Beste familieleden en vrienden, wanneer gi{
van mij enige goedheid mocht ondervinden, wi
dan uw dankbaarheid uitdrukken in een gebed
tot mijn gedachtenis.

Vrederechter en Mevrouw Ghislain OTTE-
BUYCK,

Juffrouw Marie-Madeleine OTTE,

Heer en Mevrouw Paul OTTE-VAN DE VELDE,
kinderen en kleinkinderen,

Dokter en Mevrouw Lucien OTTE-SIMONS en
kinderen,

Juffrouw Evelyne OTTE,

zijn broeders, zusters, schoonzusters, neven
en nichten

De families OTTE-VAN DEN DOOREN,

danken U voor uw blijken van
deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel




