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GEDENK IN UW GEBEDEN
de Heer

Charles O T TE

echtgenoot van Mevrouw
Bertha VAN WIJMEERSCH,

geboren te Nederbrakel op 5 januari 1890 en er
godvruchtig overleden op 16 juli 1968,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder van de oorlog 1914-1918.

Een innig goed mens is heengegaan, een man
die hield van het leven en van de mensen, een
man die midden in de harde tegenslagen recht
bleef staan door de kracht van zijn geloof.

Hij is voor ons een voorbeeld geweest van
levensmoed en sterkte. Zolang hij kon, ging hij
de Heer begroeten in de kerk, ook als een zware
ziekte reeds op hem hing.

De hardheid en de ruwheid van het leven had
hem de weg getoond naar de Heer, de enige weg
die uitweg biedt naar het geluk.

Het is ook een voordeel voor wie geleden heeft
een goed mens te zijn. Hij was voor de verzoe-
ning en de vrede. Zijn huwelijksleven is echt
kristelijk geweest, vol toewijding, vol offer voor
vrouw en kinderen, vol echte diepe liefde. Zon-
der veel woorden kon hij zijn goed hart laten
spreken.

De Heer zal hem belonen, Hij zal hem opne-
men bij Zich, samen met al zijn verwanten, die
de laatste maanden zijn gestorven.

Lieve echtgenote en kinderen, bewaart in uw
hart het beeld van uw vader, die moed gehouden
heeft tot de laatste dag. Gedenkt mij ook in uw
gebeden. Moge God ook U sterkte en kracht ge-
ven en U belonen voor de zorg die U voor mij
hebt gehad.

De families OTTE, VAN DE WALLE, VAN
WIJMEERSCH, VAN DORPE,

danken U oprecht voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Drukk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel.




