Dit is de grootste belofte van Kristus
"Ik ben de Verrijzenis en het leven,,
(Evangelie)

BID OM VREDE VOOR
MEVROUW

CLEMENTINE OTTE

echtgenote van de Heer
Hector VAN AUDENHOVE

geboren te St. Maria-Oudenhove op 10-9-1891 en

godvruchtig overleden te Geraardsbergen op

7-4-1969, voorzien van het Sakrament der zie-
ken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart.

"Vaarwel, moeder ! In 't ander leven

zal God u loon naar werken geven,

terwijl wij hier nog lange jaren

‘'t geheugen van uw deugd bewaren.

Zo gij waart zijn er weinig, heden ;

Zo vol van ere en dienstbaarheden.

Vaarwel, nog eens ! En moge 't wezen

dat wij u zien verblijd nadezen

waar d eens zal aan groot- en klenen

hem zelve als hoogste loon verlenen,, (G.G.)

Miljn eliefde kinderen, kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen, gij hebt mij met uw beste
zorgen omringd - uw moeder dankt oprecht en
hartelijk ! Blijft uw vader ook zo goed ver-
zorgen, dat hij d66r en mét u nog ’n schone
en rustige levensavond moge genieten. Hij ver-
dient dat ! Het beste is 'n trouw gebed, vooral
in de zondagsmis waar het telkens weer Pasen
is voor u en voor mij.

Moge zij eeuwig leven.

De families OTTE, VAN AUDENHOVE, DE
WOLF en HOEBEKE,
danken U om uw blijk van deelneming
betoond in hun rouw.

Uitg. Lafort, St.-Maria-Lierde




