.l.

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Lucie OTTE
weduwe van André Eeckhout.

Geboren te Deurne (Antwerpen)

op 16 januari 1922 en overleden te Ronse
op 25 januari 1991.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

De families
OTTE, DE BONTRIDDER,
EECKHOUT, BLOMMAERT,
danken U.

Namis :
vrijdag 22 februari 1991 om 19.30 wuur.

Mama is onverwacht vertrokken,
nu voor een eindeloze reis.

Iedereen die baar kende,

van ver of van nabij,

zag haar opgewekte stemming,

haar beminnelijke lach.

Haar blij gemoed verborg haar tegenslag.

Mama, ons gaf je liefde, vreugde
en geborgenbeid.

Aitijd stond je, voor iedereen,
belangeloos paraat.

Dank je Mama, voor alles wat je deed,
wat je ons leerde.

Jouw voorbeeld staat in onze harten gebeiteld
als les voor onze kinderen,

die jij zelf zo liefhad.

Zij die vdor je gingen, ook veel te vroeg,
zullen je met open armen ontvangen.

Wij vragen je, blijf over ons waken,
wij zijn het zo gewend.

Vaarwel Mama.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel




