"Alles wat Gij over ons hebt gebracht, Heer,
hebt Gij met het volste recht gedaan, want wij
hebben tegen U gezondigd en uw geboden niet
gehoorzaamd ; maar bezorg eer aan uw Naam
en handel met ons naar de overvloed van uw
barmbhartigheid .  (liturgie 20e z. n. Pinksteren)
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OPDAT DE HEER HAAR ZIJN
BARMHARTIGHEID TONE,

BID VOOR MEVROUW
MARIE-EMILIE OTTE

echtgenote van de Heer
JOZEF VAN CLEEMPUTTE
geboren op 8 mei 1894 te St.-Maria-Oudenhove
en aldaar plots overleden op 21 oktober 1965,
begeleid in haar opgang raar de Heer met de
gebeden van onze Moeder de H. Kerk.

Op een mooie herfstnamiddag, op het ogenblik
van het jaar dat al wat leeft in de natuur schijnt
tz kwijnen, is Emilie van hier heengegaan ; men
zegt ; zij is gestorven. Sterven wil nochtans
zeggen : dood gaan zonder mog ooit tot het leven
te komen. De dood van de mens is maar een
schijndood. Een boom in de herfst schijnt te
sterven, maar zodra de winter voorbij is, laat
hij zien dat hij nog leeft en meer nog dan
tevoren. Zo is het met de mens die dit aardse
leven verlaat : hij laat het aardse lichaam los
om van God een onlijdelijk en heerlijk lichaam
te ontvangen, zo God hem dat in zijn barmhar-
tigheid kan toelaten.

"Ik zeg u geen vaarwel, dra zien wij elkander
weer, zodra de lente komt in ’t land ’’. Dat is
de schone wens, die wij de overledene bij het
heengaan mogen toewensen. Eens zal de winter
van dit aardse leven met zijn schone dagen, maar
ook met zijn harde momenten, voorbij zijn. Dan

breekt de lente aan, wanneer God zelf ons allen
ten ocrdeel verzamelt en zijn geliefde kinderen
bijeenbrengt.

Beste vrienden, laat ons samen voor moeder
bidden, voor het goele en schone dat gij van
haar hebt mogen ondervinden :

Verleen genadig aan uw dienares Emilie,
bidden wij U Heer,

kwijtschelding en vrede,

opdat zij van al haar zonden gezuiverd,

U voortaan met een onbekommerd gemoed
mag dienen.

Amen.

De families OTTE, VAN CLEEMPUTTE, DE
CLERCQ en VAN WIJMEERSCH,

zeer gevoelig voor Uw blijken van
ﬁnstelijke deelneming danken U van
arte.

Uitg. B. Vanderzwalmen koster, St.-Maria-Oud.




