Pasen "brengt vreugde, leven... liefde...
als wij dan maar Verrijzenisdaden stellen !

Vroom aandenken aan de ziel van

MEVROUW
ANGELE OTTE

echtgenote van de heer
RENE DE BRAKELEER

geboren te Deftinge, op 28 oktober 1924 en god-
vruchtig in de Heer ontslapen in de St. Francis-
cuskliniek te Brakel, op 11 april 1982, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.

Bestuurslid van dez K.V.L.V.

T

De families OTTE, DE BRAKELEER,
VAN DER STICHELEN en MARE,

danken U van harte
voor de blijken van genegenheid.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €& (055) 42 26 41

Wij kunnen hier met Phil. Bosmans de vraag
stellen : « Hoe komt het dat sommige mensen
zuur zitten te kijken in de zon en dat anderen
kunnen fluiten in de regen ? » In een rechtzin-
nige omgang met God krijgen de mensen andere
ogen voor de dingen en elke morgen een nieuw
hart.

Angéle zette werkelijk haar laatste krachten in
om trouw te kunnen blijven aan haar zondag-
plicht. Ligt daar dan het geheim van haar jo-
viale goedheid, haar werklust en haar alles ge-
vende hulpvaardigheid ? Geen inspanning was
haar te veel om samen met haar geliefde echt-
genoot een thuis te scheppen, waar alles in het
teken stond van ongedwongen gastvrijheid voor
om 't even wie.

Haar leden in haar geliefde K.V.L.V. waren als
haar bloedeigen zusters en als een feestelijke
lentezon bracht ze stemming en atmosfeer in
buurt en familie, op vergadering en vooral bij
haar geliefde ontspanningsnummers, zelfs als ze
reeds geruime tijd moest vechten tegen de zo
gevreesde winterwolken.

Vaart wel, mijn duurbare echtgenoot, mijn kin-
deren, familieleden, buurtmensen en mijn mede-
zusters uit K.V.L.V., zoals het voor mij altijd een
stille vreugde was goed te kunnen zijn voor U,
heeft het mij ook zoveel troost en steun gege-
ven te mogen ondervinden dat Gij op uw beurt
al het mogelijke voor mij hebt gedaan. Blijft zo
verder voor elkaar zorgen en vergeet mij niet
in uw gebeden, vooral in de Zondagmis, zo zal
de diepe zielepijn, die samengaat met ziekte en
afscheid eens uitmonden in de blijvende Paas-
vreugde van de verrijzenis. Maar eerst nog een
tijdrit... waarvoor wij allen ingeschreven zijn en
waarin wij elk afzonderlijk starten... «ten eeuwi-
gen leven ».

Mocht |k U allen zeggen: «Tot weerziens
aldaar ! »




