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Heer, wil genadig ons gebed aanhoren en
geef de eeuwige rust aan de ziel van
MEVROUW

Marie - Emilie OTTE
echtgenote van de Heer
Joseph GALLANT,
geboren te Deftinge op 3 oktober 1899 en
godvruchtig overleden te Velzeke op 8 okto-
ber 1969, voorzien van de HH. Sakramenten

der zieken en de Pauselijke Zegen in het
stervensuur.

""Wij hebben hier op aarde geen blijvende
woon'’. Het leven van de mens op aarde
is een voorbereidingstijd.

Vreugde en droefheid, voor- en tegen-
spoed, gezondheid en ziekte wisselen el-
kander af. Daardoor kan en moet de mens,
volgens Gods schikking, een beter leven
verdienen, als hij alles naar God weet te
richten.

Zo wordt het leven van de goede mens
als de voorbereiding tot het =zalig, eeuwig
Leven ; zo wordt de kristelijke dood het
begin van de hemelse vreugde.

De duurbare overledene heeft vreugde en
voorspoed gekend, maar werd ook beproefd
met veel tegenspoed en ziekte.

Beminde kinderen en kleinkinderen, God
heeft mij nu tot zich geroepen uit dit tra-
nendal. Tk dank U, mijn kinderen, waarvan
ik zoveel hield, om uw dankbare genegen-
heid en zorg voor uw moeder. U ook, Eer-
waarde Zusters, betuig ik mijn dank om uw
goedheid.

Blijft mij steeds, samen met uw vader,
indachtig in uw gebeden en in de H. Mis.

Barmbhartige Jezus, geef haar de eeuwige
rust.

De families OTTE, GALLANT, HOEBEKE
en DE LEEUW,

danken u voor uw vroom gebed en
blijken van deelname.

Vanderzwalmen, St.-Maria-Oudenhove




