Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid...
Marnix Gijse
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Dankbaar voor wat hij voor ons is geweest,
nemen wij afscheid van

de heer
HECTOR OTTE
echtgenoot van mevrouw
JEANNE DE LOOR

geboren te Zottegem op 28 januari 1910
en er overleden in het RVT Ter Deinsbeke
op 10 april 1998, bediend met de ziekenzalving.

Jeanne De Loor,

Edmond en Bertha Vandendriessche - Otte,
kinderen en kleinkinderen,

Jean en Chris Otte - Verlinden en kinderen,
De families Otte, De Loor, Cordeels en Lefévre

danken U voor uw troostende
aanwezigheid en medeleven.

Een prachtmens is van ons heengegaan, een hartelijk,
dienstvaardig en sociaalvoelend man, die zich niet
alleen ingezet heeft voor zijn kinderen en klein-

kinderen, maar ook voor veel andere medemensen.

Hector was een vurig verdediger van de sociale
gedachte, hij koos steeds voor de zwaksten in de
maatschappij.

Als lid van de Commissie van Openbare Onderstand
heeft hij zich jaren ingezet voor de minstbedeelden
van Zottegem.

Zijn sterkste wapen was zijn glimlach, die recht uit
het hart kwam. Hij maakte eenieder tot vriend, ook
dezen die zijn overtuiging niet deelden.

Hector was vooral een goede echtgenoot en een
liefdevolle vader, grootvader en overgrootvader.
Hij heeft in zijn leven zeer veel liefde gegeven,
maar hij heeft ook zeer veel liefde teruggekregen.
In de herfst van zijn leven, toen hij zorgbehoevend
was, werd hij dag en nacht liefdevol omringd door
zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

Hector heeft vredevol geleefd en is vredig gestorven.
Moge hij nu ook rusten in vrede.
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