Ons moeder kende mooie dagen

maar ook veel ongeweten pijn

die zij alleen mét God moest dragen.
Dus mogen wij een hemel vragen

voor haar, om jong en blij te zijn... (L.V.)
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DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

Rachei Elodie ONGHENA

echtgenote van de Heer
Giustaaf D’HEER

geboren te Zele op 27 maart 1914

en godvruchtig overleden te Gent

op 13 augustus 1978, voorbereid en gesterkt
door de heilige Sacramenten.

Bestuurslid van de K.V.L.V.

en lid van de parochiale verenigingen
van Zele-Heikant.

Een voorbeeldige christene, een werkzame
vrouw, een toegewijde moeder, dit zijn de
schoonste eretitels die wij aan dit kranig
mens in alle oprechtheid mogen toekennen.

Bezield met de geest van een diepgevoelde
godsdienstige overtuiging, met een onwankel-
baar betrouwen op God en met een kinder-
lijke godsvrucht tot de Hemelmoeder Maria,
tieeft zij zonder menselijk opzicht de grote
Meester gediend in gebed en dagelijkse
Eucharistieviering. Zij kende de vele zorgen
van alle moeders met een groot gezin. Zij
heeft er hard voor gewerkt en zij bleef
onvermoeibaar en vol zorg voor echtgenoot
en kinderen, zolang zij maar kon.

God, onze Vader,

wij danken U: om de warme menselijkheid
die ze uitstraalde, om haar gastvrijheid,
mildheid en geduldige liefde, om de wijsheid
van haar oordeel, om de standvastigheid in
het geloof.

Wij bidden nu: dat er niets van dit schone
leven verloren zou gaan, dat wat zij gedaan
heeft ten goede mag komen aan alle mensen,
maar vooral aan haar naastbestaanden, dat
wij, naar haar voorbeeld, door het leven
mogen gaan, trouw aan geloof en zeden.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinde-
ren, gij weet hoe dierbaar gij mij waart ;
blijft mekaar bijstaan, eensgezind naar het
voorbeeld dat ik u altijd heb willen geven.
Bidt samen mst mij, dat de Heer nu voor
mij barmhartig zou zijn en gij troost zoudt
vinden door uw geloof, in de overtuiging dat
de Heer ons eens in het eeuwig Vaderhuis
terug zal verenigen.

Moge zij met alle overleden gelovigen in
vrede rusten.

H. Jozef, beschermheer van onze parochie,
bid voor ons.

De families D’HEER, ONGHENA,
DE BEULE en AUDENAERT,

betuigen U hun oprechte dank
voor de blijken van medeleven.
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Drukk. Leo Geers, Zele.




