.i.

In hoopvol uitzien naar de wederkomst van de
Heer, zijn wij in gebed verenigd bij het afscheid

van

de Heer Robert ONGENA,

echtgenoot van
Mevrouw Lydie VERBRUGGHE

geboren te Lokeren op 30 mei 1946, en plots
overleden te Munkzwalm op 15 september 1978,
voorzien met de H. Zalving der stervenden.

POSTBODE TE MUNKZWALM.

Door een pijnlijk en tragisch ongeval werd onze
dierbare ROBERT plots uit ons midden weggerukt.
Tijdens zijn volle werkuren is hij de eeuwige rust
ingegaan. Gods gedachten en wegen zijn nu een-
maal de onze niet.

Zijn postoverste wist ROBERT naar waarde te
schatten. Zijn werkmakkers waardeerde hij. Joviaal
voor iedereen kende hij noch stand noch klasse.
Zijn ambt beoefende hij met hart en ziel - het was
zijn levensideaal.

Liefste Lydie, gij alleen weet hoe lief ik u had,
en gij Ingridje, mama zal steeds goed voor u blijven
zorgen met de steun van onze ouders.

Heer, hoe onbegrijpelijk de dingen ons thans
schijnen, toch zeggen wij U dank dat wij hem
mochten kennen, dat wij hem mochten noemen
" mijn man, - " mijn papa, - "onze zoon, - "onze
broer, - "onze vriend,. En nu dat hij van ons is
heengegaan, om bij U op ons te blijven wachten,
vragen wij, Heer, laat zijn eenvoudig en dienstbaar
leven een sterkend voorbeeld blijven voor ons allen.

Dierbare echtgenote, dochtertje en familieleden,
dank voor uw warme genegenheid tijdens mijn te
kort verblijf bij u. Laat mij voortleven in uw hart
en gedenk mij steeds in uw gebeden.

Mevrouw Robert ONGENA - VERBRUGGHE,

zijn echtgenote ;

Jongejuffer Ingrid ONGENA, zijn kind ;
Mijnheer en Mev. (+f ONGENA)-VANCRAEYENEST -
ROGIERS, zijn ouders ;

Mevrouw Vic VERBRUGGHE - NOTERMAN,
zijn schoonmoeder ;

De families ONGENA, VERBRUGGHE,
VANCRAEYENEST, ROGIERS en NOTERMAN,

danken U van harte voor de blijken
van genegenheid en gebed.

De NAMIS op zaterdag 23 december 1978, te 19 u.

Ename - Drukk. Vander St-uyT




