Stel uw hart gerust, want God is groter dan ons
hart en Hij weet weet alles. (1 Jo. 3)

1.

Wij gedenken dankbaar

LIEVE PAEME

Zij werd geboren te Etikhove op 10 oktober 1940
en overleed in de Heer,

te Oudenaarde op 28 juli 1977,

gesterkt door, de Eucharistie

en het Sacrament der Zieken.

Toen Lieve wist dat ze zou sterven heeft ze Gods
wil in vrede aanvaard.

Zij sprak niet meer over zichzelf maar zij was
nog enkel bekommerd om het verdriet van haar
geliefde ouders, familie en vrienden.

Die aandacht en zorg voor haar naastbestaanden
en voor mensen in nood was haar steeds meer
gaan kenmerken, vooral tijdens de laatste jaren
van haar kort leven.

Wij hadden haar liefdevolle aanwezigheid nog
graag vele jaren bij ons bewaard.

Maar hopend op de levende God, die groter is
dan de verlangens van een mensenhart, geloven
wij dat onze dierbare Lieve nu leeft bij de Heer
die gezegd heeft: « Ik ben de Verrijzenis en
het Leven ». Dit is onze diepste troost.

Laten wij bidden :

God, Gij hadt ons Lieve gegeven en nu reeds
neemt Gij haar bij U terug.

Wij vragen U: Kom onze menselijke verloren-
heid en onmacht te hulp.

Vermeerder ons geloof en onze hoop in U, die
leeft en leven geeft in eeuwigheid.

Dit vragen wij U door Jezus-Christus, onze ver-
rezen Heer. Amen.

De Heer en Mevrouw Robert PAEME-WALRAET,

De Heer en Mevrouw Ludo PAEME-VAN DER
LOOVEN en dochtertje Sophie,

De Heer Jef PAEME en verloofde Mireille,
De families PAEME - WALRAET

danken U
voor de blijken van medevoelen
en voor uw gebed.




