Als herinnering aan hij die stierf toen we
hem het meest nodig hadden.

T

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER
JAN PALSTERMAN

Geboren te Hekelgem op 25 februari 1945 en

op 10 november 1985 overleden te Aalst aan

de gevolgen van het drama in het warenhuis
Delhaize.

Vaken,

Je bracht in ons huis licht en warmte.

Je leerde ons wat liefhebben betekent, ge-
woon zonder woorden.

In stilte toonde je velen hoe eenvoudig in
iets «geloven» eigenlijk kon zijn.

Je ganse leven was een inzet voor «ons».

Ook al ging het moeilijk, je bleef levens-
lustig en dankbaar om elke nieuwe dag. Je
hebt ons laten voelen dat je kinderen ‘voor
je heel bijzonder waren, dat je veel van hen
hield en dat je hen daarom eens graag ver-
wende.

Vake, daar hebben we heerlijk van genoten.

Wij kunnen jou op onze beurt niet meer ver-
wennen, want we moesten je veel te vroeg
verliezen.

In ons huis ga je verder leven als een levens-
lustige, jonge vader, die ons leerde hoe wij
later voor onze kinderen kunnen zijn.

Wij danken God voor je warme genegenheid.

Vakelief we zeggen je geen vaarwel maar tot
weerziens !

Zijn kinderen, kleinkind en familieleden

danken U zeer oprecht
soor uw troostvolle
deelneming en uw gebed.
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