" Als er geen opstanding van de doden bestaat, is
ook Christus niet verrezen". (St Paulus, | Kor 15,13)
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IN VREDE RUSTE DE ZIEL VAN
DE HEER

Karel-Lodewijk PANDELAERE
echtgenoot van Mevrouw
Clara DE CLERCQ

geboren te Rozebeke a)d Zwalm, de 30 decem-
ber 1887 en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Zottegem, de 23 maart 1963, gezalfd met de H. Clie

"in extremis'".

ledere dood leert ons dat wij allen enigzins plots
zullen sterven. Daarom luidt het vermaan van de
Heer niet: bereidt U voor, maar wel: "weest steeds
bereid!".

De dierbare overledene heeft 'n schoon gezin
gesticht met twaalf kinderen. O, mijn kinderen ver-
geet uw vader niet. Gij kunt mij helpen door uw
voorbeeldig christelijk leven vooral en bovenal door
het meevieren van Christus' oneindig zoen-, dank-
en lofoffer en teken van Zijn en onze verrijzenis,

Daar viel hard te werken voor zo 'n groot gezin.
Stellig heeft hij dat gedaan en laten wij hopen dat
hi) wist dat wij niet zozeer moeten werken " voor
het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel
dat blijft ten eeuwigen leven". (Jo - 6, 27)

Vooral aan U, mijn geliefde echtgenote, ben ik
alle dank verschuldigd. Gij hebt mij bemind. gehol-
pen, bewaakt en vermaand. Moget gij nog talrijke
en gelukkige jaren beleven, met onze geliefde kin-
deren en lieve kleinkinderen, van wie ik zo gaarne
de aanstaande Eerste- en Plechtige H. Communie
verlangde mee te vieren... Ach. zo gaarne was ik
nog bij U gebleven om in een rustige levensavond
samen met U te zijn in vreugde en dankbaarheid.
Doch '"de mens wikt maar God beschikt'. Zijn
naam zij gezegend door mij en door U.

Geliefde familieleden en vrienden, straks is het
Pasen, de schoonste en hoopvolste dag voor een
christenmens. Gedenkt mij dan in uw gebeden op-
dat ik de grootste belofte van Christus moge waar-
dig worden: de heerlijke opstanding tot het eeu-
wig paradijselijk leven.

O.L.Vrouw van Rozebeke, bid voor hem.

De familie PANDELAERE,
De familie DE CLERCQ,
De familie RIMBAUT,

De familie CORNIL,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van christelijke deelneming en
DANKEN U.

Uitg. Etienne Persoons, Dries, 1564, St Goriks-Oudenhove.




