Ik, de Heer, roep U in gerechtigheid
Ik neem u bij de hand en waak over U. (esaja)
+
Uitnodiging tot gebed voor
Mevrouw
Paula , Julia PANDELAERE
echtgenote van de heer
Albert VAN GANSBERGE

Ze werd geboren te Rozebeke op 18 mei 1922
en overleed er thuis op 13 januari 1992, omgeven
door haar gezin, gedragen door het geloof en het

gebed der Kerk.

Algoede God en Vader,

bij zijn doop in de Jordaan

hebt Gij uw Zoon gezalfd met de Geest

en Hem uw Welbeminde genoemd.

Ook ons hebt Gij als uw kinderen aangenomen
toen wij uit water en Geest herboren zijn.

Wij vragen dat uw welbehagen ook op ons rust.
(zondagsgebed Doopsel van Christus)

HAAR ECHTGENOOT, KINDEREN, KLEINKINDEREN EN DE
FAMILIES PANDELAERE - DE CLERCQ , VAN GANSBERGE -
MACHTELINCKX DANKEN U VOOR UW BLLIKEN VAN
DEELNEMING IN DE ROUW,

God, die Heer zijt van leven en dood,

met droefheid geven wij moeder uit handen,
om haar toe te vertrouwen aan U,

die Liefde en Leven blijft, ook na deze tijd.
Zij was een sterke vrouw, ze heeft

de arbeid niet geschuwd op het erf,

in het boerenbedrijf en de handel.

Nu het er wat rustiger aan toeging,

hield ze gaarne kontakt met de gasten,

in bescheiden bedrijvigheid en vriendschap,
bekommerd om het welzijn der kinderen,
zorgzaam voor haar zieke zuster.

In korte tijd heeft de ziekte haar geveld.

Vooral aan U, mijn geliefde echtgenoot,
kinderen en kleinkinderen ben ik alle dank
verschuldigd, gij hebt mij bemind geholpen
en tot op de laatste moment bijgestaan

met uw goede zorgen.

Dank U voor dit alles.

Goede Vader, neem haar op

in de vreugde van Uw Rijk zonder einde,
dank zij Jezus die Gij gezonden hebt

om allen als de Goede Herder te geleiden
door het kruis naar uw huis,

door het doopsel van zijn dood

tot het ware en onvergankelijke leven.

Onze Lieve Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.
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