Geloofd zij Jezus Christus.
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BID VOOR DE ZIELERUST
van de Heer

EDDY REMI PANNEKOEKE

zoon van

Gerard en Denise
PANNEKOEKE -VAN PETEGEM

geboren te Opbrakel op 16 juli 1955 en godvruch-
tig overleden in het A.Z. te Gent op 6 april 1987,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

De families Pannekoeke en Van Petegem,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming en
gebed, danken U van harte.

In deze vastentijd waar wij groeien in overwe-
ging van Jezus’ lijden en kruisdood naar zijn
VERRIJZENIS, bidden wij :

""Heer onze God,

Uw wegen zijn soms vreemd en ondoorgrondelijk.
Wij bidden U om troost

nu wij treuren om het heengaan

van onze zoon en broer,

die ons dierbaar was.

Schenk ons de moed

om af te zien van menselijke berekening

en ons leven in uw hand te leggen,

samen met Jezus, uw Zoon,

die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest

door de eeuwen der eeuwen. Amen.”’

Dierbare vader en moeder, broers, zusters en
familieleden, gij hebt mij steeds met ouderlijke
bekommernis bijgestaan, me raad gegeven. Uit
uw woorden sprak uw liefde en grote bezorgd-
heid voor mij : dank U voor uw liefde.

Zoals er boven dit gebedsprentje staat : wil dan
bidden voor mijn zielerust in familiegebed en
zondagsmis.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.

Druk. Magerman - Zottegem - Begr. Michiels







