Laat nu Heer, Uw dienaar in vrede heengaan.
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Bid voor de ziel van
Miinheer

EMILE PANNEKOEKE

echtgenoot van
Mevrouw
Zulma CALLEWAERT
geboren te Ronse, de 10 november 1891
en er godvruchtig overleden de 3 april 1968,
gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Opgeéiste 1914-18.

Hij was een goed en voorbeeldig man die
zijn vreugde en zijn geluk bij de zijnen zocht.

Hij was een stoere werker die met gewetens-
volle stiptheid zijn taak vervult heeft.

«Dank, Heer, voor de jaren die ik in krachtige
levensbloei heb mogen werken;

» dank, Heer, voor de jaren rust, die ge me
hebt laten beleven.

» Wat ik deed en wat ik leed, neem het
genadig aan als de kranke offergave van Uw
dienaar en erbarm U over mij.»

Duurbare echtgenote, ik verlaat deze wereld,
God roept mij tot zich. |k dank u om uw vele
zorgen en blijvende toewijding.

Mijn dierbare zoon, schoondochter en klein-
kinderen, gij waart de vreugde van mijn leven.
Hebt dank voor uw genegenheidsvolle attenties.

Bloedverwanten, vrienden, buren en kennissen,
we bidden voor elkander en blijven verenigd in
God.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Mevrouw Emile PANNEKCEKE, geboren Zulma
CALLEWAERT, zijn echtgenote;

Mijnheer en Mevrouw Robert PANNEKOEKE-VAN-
DENEEDE, zijn kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Danigél VANDERSTRAETEN-
PANNEKOEKE,
Jonge Heer Jean-Pierre PANNEKOEKE,
zijn kleinkinderen;

De families PANNEKOEKE, T'KINT, CALLEWAERT
en FLAMAND,

danken U hartelik voor de blijken
van deelneming en gebed.

Begrafenissen Devos, Ronse,

p—



