"Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

GEDENK IN UW GEBEDEN

de ziel van
JONGEHEER

Guido PANNEKOEKE
zoon van Charles en Angéle RAMSDAM.

Hij werd geboren te Brakel op 18 oktober 1952
en overleed zacht in de Heer in de
Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel

op 28 augustus 1972,
na gezalfd en gesterkt te zijn door de
HH. Sakramenten van de zieken.

Jong en levenslustig, was hij vol optimisme
na zijn legerdienst naar het werk getrokken.
Zeer veel hield hij van het leven, zeer veel
ook hield hij van de zijnen. Vol moed wou
hij daarom nu ook zijn stuk staan in het le-
ven, want goed van inborst als hij was, wou
hij nu met zijn verdiende werkloon fier zijn
ouders en zijn oudere broer terzijde staan.

Doch ook hier sloeg eens te meer tragisch
en onverwacht de harde werkelijkheid toe :
de vergankelijkheid van het leven. Nog zo
jong, hadden zelfs de beste zorgen niet mo-
gen baten en verbijsterd stond men bij dit
tragisch afscheid : Guido, in de bloei pas
van zijn leven, was niet meer.

God, met een hart vol smart richten wij
ons tot U, want wij weten dat dit voor onze
duurbare overledene niet het einde is maar
wel het begin van eeuwig leven. Wij bidden
U daarom, neem hem op in Uw goedheid en
schenk hem in het hemels Vaderhuis het eeu-
wig leven.

Beste ouders, broer en familie, mijn plots
heengaan van U doet U veel pijn, maar weet
dat ik U zeer dankbaar ben voor de liefde en
uw kommervolle zorgen. Bidt tot God dat Hij
mij barmhartig weze en dat Hij U sterke in
deze droeve dagen.

Beste vrienden en geburen, ook U wil ik
danken voor uw vriendschap en uw sympathie
en denkt ook gij nog eens aan mij in een
vroom gebed.

Namis : vrijdag 22 september 1972 te 7 u. 30.

De families PANNEKOEKE, RAMSDAM,
SCHIETTECATTE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en danl uU.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




