.I.

Gedenk in uw gebeden

Margriet Pauwels

Ontslapen in de Heer in haar 61e levensjaar
op 16 december 1985.

Vaartwel | Dat schoone woord
en droevig maar voor dezen
die leven zonder hope op Gods voorzienigheid !
Vaartwel | en moog zoo blij
de blijde welkom wezen
als 't edele vaartwel, dat ik getroost u zeg,
mijn kind,
als dezen zegen, dien ik op uw voorhoofd leg :
vaartwel !
gaat ... weze u God voor einde
en hulpe en reisgezel
mijn kind, vaartwel !

G. Gezelle

Tot wederzien, tot wederzien !
al waar het moge wezen :

na lang- of korten tijd, misschien
in 't ongekend nadezen !

G. Gezelle

Mathilde TORMANS,
kinderen en kleinkinderen ;

danken U voor uw medeleven.
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