Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Ev.
'
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GEDENK IN UWE GEBEDEN
de ziel van Juffer

ALINE HELENE PEERENBOOM

geboren te Dendermonde den 4 Juli 1884 en overleden
te Denderhoutem, op Sinksendag, 10 Juni 1946,
gesterkt en getroost door de H.H. Sacramenten en
den Pauselijken Zegen.
Zij was lid van 0.L. Vrouw-Congregatie.

Zij was godvruchtig, zij leefde in eenvoudige, blijde
goedheid.

Haar broeder-priester was zij een steun, een vreugde.
Zij was buitenhuis een opgewekte hartelijke vriendin.

Een lange ziekte ging ze door met een buitengewone
moed. Hare sterkte staat ons nog voor oogen, uit zoo-
vele lijdensmomenten van hare pijnlijke ziekte. We heb-
ben haar bewonderd en al den tijd gebeden opdat de
Heer ze hier zou laten. Zijn wil geschiede! Dit alles is
ons een onzeggeliike troost. Haar sterven was als een
afscheid voor eene reis naar 't land der gelukzaligheid.
Wij gelooven dat ze reeds de eeuwige vreugde is in-
getreden.

Beste broeders en zusters, besten dank voor uwe
zorgen ; in den hemel vraag ik Gods zegen over u.

Beste broeder-priester, denk dagelijks aan mij in 't mis-
offer.

Geef haar, Heer, de eeuwige rust.

O.L. Vrouw van Troost, sta uwe dienares bij en troost
en sterk ons !

Eerwaarde Heer PEERENBOOM,
pastoor, en familie, danken U hartelijk
om de blijken van kristelijke deelne-
ming betoond bij het overlijden van

Juffer Aline Helene PEERENBOOM.

Cyr, Van Damme. Denderhoutem.




