Men moet waken en bidden, opdat de tijd niet
verlope zonder nut. (Thom. X 2)
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Hoe gelukkig de mens en hoe voorzich-
tig is hij die tracht zodanig te wezen in
het leven, als hij wenst gevonden te
worden bij het eindigen van dit leven.

(Th. a Kemp. XXIII 4)

Hij was goedhartig en vreedzaam ;
altijd bereid dienst te bewijzen; wij
hebben hem bemind in zijn leven, ver-
geten we hem niet in onze gebeden ;
de ware vriendschap eindigt niet bij de
dood, maar vergezelt de ziel tot aan
de overkant van het graf.

Nu Heer, behandelt mijnaar uw goed-
dunken, en beveel dat mijn ziel in
vrede ontvangen worde ; want het is
mij voordeliger te sterven dan nog lan-
ger te leven. (Job. III 6)

Beminde echtgenote, lieve ouders en
dierbare familie, God alleen kan U ver-
gelden voor al uw liefderijke zorgen
en toewijding in mijn langdurige kwel-

lingen ; Hij moge er U rijkelijk voor
belonen.

Teergeliefd zoontje, bemin uw moe-
der al de dagen van uw leven. Wees
haar altijd gehoorzaam ; wees deugd-
zaam ; vlucht het kwaad en bid veel
voor uw vader die u zo vroegtijdig
heeft moeten verlaten. Gij allen die mijj
gekend en bemind hebt, gedenkt mij
nog in uw godvruchtige gebeden.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

De families PELEMAN, FELDKAMP,
DE GRAUW en EHREN,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. Mw Sadones-Cordier, Everbeek.




