“Ik ben zo moe na de lange reis ...
Al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen van hen die ik liefhad.”

Dankbare herinnering aan

Roger René

PELEMAN

echtgenoot van Eliane HANS

Geboren te Zarlardinge
op 1 december 1919.
Overleden te Ronse

op 10 juli 2003.

Lid van Duivenmaatschappij “De Zwaluw”
Oud-Strijder 1940 - 1945
Werkweigeraar

De familie is u erkentelijk
voor uw aanwezigheid en voor uw gebed.

Afscheid van vader

In de tuin

langs de gelijnde betonpalen
en de omgespitte aarde
gaat vader nu niet meer.

En ook in het huis

met de kat en de duif
en de grote witte muren
zal hij niet meer voor
het venster staan kijken
als naar iets dat veraf is
en niemand begrijpt.

Hij zal vanavond
hier niet zijn. We zullen
hem de hand niet meer
kunnen drukken.
De goede sterke hand
van een mens.
Hij is nu weg. Al lijkt
het mij of hij slechts
even buiten is.

Roland Joris.

Drukkerij Van de Maele - Geraardsbergen




