Que votre volonté soit faite.

-I-

Priez pour le repos de I'ame

de Monsieur

GASTON, NICOLAS PENSON

veuf de Dame

ZULMA VERGEYNST

né a Etichove, le 30 avril 1902 et pieusement
décédé a Renaix, le 15 mars 1969, muni des
secours de notre Mére la Sainte Eglise.

Le cher défunt était un homme fonciérement chré-
tien et affectueux. Il allait a Dieu avec une foi inébran-
lable, aux siens avec une bonté a toute épreuve, a tous
avec une grande affabilité. Doux, serviable et dévoué,
il gagnait I'amitié de tous ceux qui I'approchaient.

Mes chers enfants et petits-enfants, ma famille et
vous tous que j'ai aimés, restons unis dans la priére
afin que nous puissions nous retrouver un jour auprés
du bon Dieu.

Cceur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous.

Monsieur et Madame André PENSON-STOCKMAN,

Martine, Alain, Luc et Jean-Francois PENSON,

Les familles PENSON, DE LEUZE, VERGEYNST et
GEENE

remercient.

Heer, Uw wil geschiede !

.I.

Bid voor de zielerust

van de Heer

GASTON, NICOLAS PENSON

weduwnaar van Mevrouw

ZULMA VERGEYNST

geboren te Etikhove, op 30 april 1902 en
godvruchtig overleden te Ronse, op 15 maart 1969,
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Hij was een diep godsdienstig mens. Zijn gebed
was zijn sterkte en zijn troost, zijn goedheid opende
hem het hart van allen met wie hij omging. Daarom
kende hij in zijn leven genegenheid en vriendschap.

Mijn duurbare kinderen, kleinkinderen, mijn goede
familie en vrienden, laat ons verenigd blijven in het ge-
bed; dit moge u troost schenken en mij barmhartigheid
verwerven bij God. Eenmaal vinden wij elkaar terug
bij de goede God.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Heer en Mevrouw André PENSON-STOCKMAN,

Martine, Alain, Luc en Jean-Francois PENSON,

De families PENSON, DE LEUZE, VERGEYNST en
GEENEN

bedanken.

Funérailles, Firme J. Aelvoet, avenue Bordet.

Drukk. Paul Everaert, Priestersstraat.




