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BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Armand Hilloné Antoine
PERSQOONS

echtgenoot van Mevrouw
Marie-Jeanne HAELTERS
geboren te St. Goriks-Oudenhove op 19 april
1930 en er op vreselijke wijze om het leven ge-
bracht op 7 december 1969.

De duurbare overledene, door mensen gedood,
leeft ; hij leeft voor eeuwig bij de Heer.

Hij stierf als een martelaar doordat hij goed
wou zijn voor zijn beulen en dus heeft hij
het loon der martelaars ontvangen.

Voor ons is het een ramp ; alleen de Heer
die onze Vader is kan hier helpen : zijn goede
Marie-Jeanne en zijn moedig Chantalleke op
de eerste plaats, zijn ouders en familie, onze
Sint-Gorikse gemeenschap en al zijn vrienden,
allen die hem kenden.

Hij verdiende goed zijn brood, maar iedereen
gunde het hem, omdat hij als handelaar een
enig voorbeeld was van eerlijkheid, werkzaam-
heid, gedienstigheid en vriendelijkheid. Onze
kinderen weten het best hoe gaarne hij hen
met een speciale attentie kon bedenken. Hij
was een lieve echtgenoot en vader, een toevlucht
voor zijn ganse familiegemeenschap, een voor=
beeld en steun voor onze parochie.

Hij was een mens die te goed was voor de
bozen en daardoor is hij gestorven.

Maar hij leeft voort niet alleen in onze
herinnering ; wij kunnen hem immers niet ver-
geten, maar hij leeft voort als lieveling van
God die bij Hem ons ook niet zal vergeten.
Daarom bidden wij tot hem : Armand blijf ons
gedenken.

Mevrouw Armand PERSOONS, geboren Marie-

Jeanne HAELTERS, zijn echtgenote

Mejuffrouw Chantal PERSOONS, zijn dochter

De Heer en Mevrouw Achiel PERSOONS(f)-
Achiel DE SUTTER-VAN HELLEPUTTE,

zijn ouders

De families PERSOONS, HAELTERS, VAN HEL-
LEPUTTE, DE SUTTER en MERCHIERS,

ten zeerste getroffen door Uw blijken van
medeleven in hun rouw, bedanken.
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