Heer, in uw handen beveel ik mijn geest.

1.

Heer, geef in uw goedheid rust en vrede aan
DE HEER

Kamiel PERSOONS

zoon van wijlen Jan-Baptist PERSOONS en
Hortense ROUSSEAU,

geboren te Opbrakel op 26 januari 1902 en

er zachtjes overleden op 16 september 1977,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

De landman trekt met trage tred

langs door-hem-getrokken voren ;

zijn stap is als een stil gebed,

en waar zijn voet zijn stappen zet

wordt 't gewas tot vruchtbaarheid herboren.

&God ziet de stoere landman gaan

en zegent 't zwoegen van zijn handen.
God ziet de rijke oogsten staan

en monkelt : het is goed gedaan!

zo vol zijn de overvolle manden...*

Zo trok de landman fier en groot
op weg naar God in zwoegend zorgen.
De rijke oogst die God hem bood,
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herleven zal doorheen de dood...
Zo is hij nu voor goed in God geboren !

(Fr. Eykans)

Bidden wij voor de dierbare overledene, dat
zijn leven, zijn vreugde en lijden, zijn zwak-
heid en vertrouwen aanvaard mogen worden
door de Heer en dat God hem rust schenke
voor al zijn zwoegen verkwikking na alle
zorgen en het geluk van de eeuwige -vreugde
voor altijd.

Mijn dierbare broers, familie en U vooral
die mij tijdens mijn laatste ziekte zo goed
verzorgd hebt, aan allen en voor alles mijn
hartelijke dank. Vergeet mij niet in uw ge-
beden. Tot weerziens bij de Heer.

Namis : zondag 2 oktober om 10 u.

De families PERSOONS-ROUSSEAU,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel




