T
TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

ALFRED PETIT

echtgenoot van Mevrouw
AUGUSTA DEMOTTE
geboren te Elst op 10 augustus 1920 en

godvruchtig overleden te Ronse op 28 maart 1981,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Het leven breekt af als een droom, kortstondig
is het als de bloemen op het veld.

Te vroeg is deze dierbare goede vader, en joviale
vriend voor ieder die hem kende, van ons heenge-
gaan. Hij hield van zijn gezin, van zijn familie en
zijn vrienden. Hij hield van de mensen en was mens
met de mensen. Hij hield van vreugde en bracht
vreugde om zich heen. Hij hield van vriendschap
omdat hij vriendschap gaf.

Beminde echtgenote, voor U is mijn heengaan
zeker een harde slag. Moge de Heer U sterken om
uw lot te dragen. |k dank U voor het geluk dat wij
in liefde en trouw samen mochten beleven. Onze
liefde duurt voort. Eens zien wij elkander terug in
de heerlijkheid van de verrezen Christus.

Dierbare kinderen, kleinkind en familieleden, gij
hebt mij zoveel genegenheid en voldoening geschon-
ken. 1% blijf rekenen op uw aller gebeden.

Rouwdlenst R. De Vos en Zoon, Groeneweg, Ronse

Mevrouw Alfred PETIT, geboren Augusta DEMOTTE,

s

Heer Patrick PETIT en zijn verloofde Mejuffer Brigitte MEUNIER

Heer en Mevrouw Marnix PETIT-NICAISE en zoon,
Mevrouw Victorienn DEMOTTE-VAN TRIMPONT,

De families PETIT, DE STERCKE, DEMOTTE en VAN TRIMPONT,

danken U voor de blijken van Innige deelneming

vous remercient pour les marques de sympathie témoignées.




