Ik ben de Verrijzenis en het Leven.
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Tot vroom aandenken aan Mijoheer

JEAN-MARIE PETIT

zoon van Albert Petit en van Paula Van Wijmeersch
geboren te Everbeek, op 27 juni 1943,
en godvruchtig overleden te Leuven,
de 13 januari 1971,
gesterkt door het sakrament der zieken

Heer, treed niet in het gericht met uw die-
naar, want geen mens is gerechtvaardigd,
als Gij hem niet zijn schuld vergeeft. Laat
ons gebed bij U ten beste spreken. Wees
een genadig Rechter voor hem, die het zegel
draagt van de H. Drievuldigheid. Gij die
leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
(Gebed uit het Dodenofficie).

Broos is het leven en geen mens die weet
welke Gods beschikkingen zijn over ons
bestaan. Steeds toch kunnen we in vertrou-
wen tot hem gaan die de oorsprong is en ket
begin van ons leven. Daarom is het goed
en heilzaam zijn vertrouwen op God te
stellen en Gods barmhartigheid af te smeken;
want ja, geen mens is gerechtvaardigd als
God hem niet zijn schuld vergeeft.

Bidden we daarom, dat God onze duurbare
overledene, in Zijn barmhartigheid verge-
ving schenke en hem verlene eeuwige rust
en vrede.

Voor uw gebed en medevoelen danken U:

De families PETIT,
VAN WIJMEERSCH.
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