Bij Hem die waakt ten allen tijd,
ziet gij uw ovader, wees verblijd,
O kind, en vrouw, de braven wman
zult g'eeuwig blijvend hebben dan.
(G. Gezelle).

In deze Eucharistieviering verenigd
bidden wij om opneming
in het eeuwig Vaderhuis van de Heer

WILLY ARMAND PETIT

echtgenoot van Mevrouw
HILDA, MARIA THERESE DEBOYER,

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 15
juli 1933 en overleden te Ninove na een
smartelijk ongeval op 1 mei 1982, voor-
zien van het H Sakrament «in extremis.»

De mens kent zijn einde niet, maar als
een brave mens door de dood wordt ver-
rast, zal hij in vrede zijn.

Onverwachts staan we voor een scheiden,
dat des te meer pijn doet, omdat het hier
een vader geldt die dag en nacht ge-
zwoegd en getild heeft voor het welzijn
van zijn gezin.

Heer, Gij geeft ons een bittere kelk te
drinken... Gij weet hoe gegrond onze
droefheid is en hoe hard die slag ons
treft. De wegen van God zijn ondoor-
grondelijk, doch de goede God doet alles

oegraf, collier-de taeye, moerbeke - druk, de nayer, moerbeke

voor ons welzijn wat Hij ons laat over-
komen. Onze Vader.. Uw wil geschiede
op aarde als in de hemel !

Stichtend en verdienstvol was zijn leven.
Hij leefde voor het geluk van zijn huis-
gezin.

Geliefde echtgenote, ik verlaat U, zo
wreed en onmeedogend van elkaar gerukt,
dan, als we zolang nog gelukkig samen
konden zijn. Houd moed in deze ruwe
beproeving. Ik dank U om uw trouwe
liefde en steun in mijn leven.

En gij mijn dierbaar kind, Patrick, het
valt vader wel zeer hard U zo vroeg te
moeten verlaten. Ik weet dat ge uw kin-
derliefde voor moeder, die reeds zo edel
was toen ik nog leefde, zult verdubbelen
en haar zult bijstaan al de dagen van
haar leven. Uw liefde voor mij toont gij
nu voortaan met voor vader te bidden.
Best moeder en schoonvader, het is hard
uw kind eerst te zien heengaan. Schept
moed, weldra zien we elkander weer.
Beste bloedverwanten, vrienden en ge-
buren, gedenkt mij ook in uw gebeden.

[ ]

De families PETIT,
DEBOYER,
VAN DEN DRIESSCHE,
DELVOYE

danken U voor uw aanwezigheid en uw
vroom gebed bij dit pijnlijk overlijden.
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