Ik ben de Verijzenis en het Leven !

T

Zalige gedachtenis

aan Mevrouw

ANNA PETRUS

Weduwe van wijlen

Georges De Roeck

Echtgenote van de heer

Hector Priéels

geboren te Erwetegem de 8 juni 1912, en
godvruchtig overleden te Zottegem 17 april 1969
begenadigd met de H. H. Sacramenten der
zieken, en de Pauselijke Zegen.

Eenvoudig en stil, vol toewijding' aan haar gezin
is de dierbare overledene door het leven gegaan.

Nog lang hadden we haar bij ons willen houden
maar wijzelf zijn de makers van ons leven niet.

Bij al ons verdriet troosten wij ons toch dat wij
voor Moeder alles gedaan hebben wat wij konden
om haar tijdens haar ziekte verzorging, bijstand en
moed te geven.

De grootste troost echter vinden wij bij de Heer
want wij gelovigen weten dat de dood geen einde
is, maar het begin van een leven zonder einde.
God neemt het leven niet van ons af, maar maakt

het nieuw. Zo zal moeder ons nog maar haar
liefhebbende zorgen omringen tot we haar bij de
Heer eens weervinden.

Barmbhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

.f.

De Families Petrus, Beerens, De Roeck, Van Den
Bossche, Priéels en Walraet.

danken voor Uw blijken van
genegenheid en deelneming.
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