Mijn Jezus barmhartigheid.

+
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Germaine, Flza PETRUS

weduwe in eerste huwelijk van Mijnheer

Jozef VAN DEN BERGHE

echtgenote van Mijnheer

Alfons LAUWERS.

Geboren te Strijpen, de 25 oktober 1907 en
godvruchtig overleden te St Blasius-Boekel,
de 8 april 1964,
gezalfd met het Sakrament der zieken.

Het heeft de Heer behaagd moeder bij zich
te roepen. Zijn wegen zijn wonderbaar.
Woaar er in dit leven voor haar veel lijden
en duisternis was, leeft zij nu in Gods eeuwig
licht. En toch zijn wij bedroefd voor de
leegte die haar heengaan bij ons heeft ach-
tergelaten. Wij hebben haar met zoveel
zorgen omringd, dat wij nu haar afscheid
dubbel aanvoelen. Wij troosten ons echter
omdat wij weten dat zij nu gelukkig is.
Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.

haar echtgenoot.

Heer Alfons LAUWERS ;

Heer Roger VAN DEN BERGHE ;

haar kinderen en kleinkind.

Heer en Mevrouw André LAUWERS-DE CLERQ en zoon;
Heer en Mevrouw Edmond VAN DEN BERGHE ;
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haar schoonouders.

De familién PETRUS, LAUWERS en VAN DEN BERGHE.

danken U van harte voor de blijken van genegenheid en

gebeden betoond bij hun rouw.

Uitg A. Schietecatte, koster, St Blasius-Boekel.




