Het offer dat gij van ons vraagt is pijnlijk, maar
wij onderwerpen ons aan Uw H. Wil.

Bid voor de ziel
van Mevrouw

Oda Julia PETRUS

Echtgenote van Mijnheer
Remi HOLDERBEKE

geboren te Erwetegem de 21 april 1902 en er

godvruchtig overleden de 28 october 1959,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Lid van de confrerie der H.Barbara en van

verscheidene godvruchtige genootschappen.
o

God heeft ons een goede moeder gegeven en nu
is zij zo plots van ons heengegaan, denken wij
met ontroering en dankbaarheid terug aan al het
goade dat zij zonder verpozen en vol eenvoudige
toewijding voor ons gedaan heeft.

Onvoorzien en veel te vroeg zijt ge heangegaan
Zalig zij die klaar zijn, als de Heer aanklopt —
en die bereid zijn met Hem made het Rijk Gods
binnen te gaan.

Geliefde echtgenoot, God vraagt een groter offer
van u dan van mij, want ik ga naar een beter leven
— Dank voor al wat g2 voor mij hebt gedaan
Wees moedig en draag nu ook dit kruis gelaten.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en familie, har-
telijk dank voor de warme liefde die ge mij steeds
hebt betoond. Wij waren samen zo gelukkig. Figen
leed wordt het sterkst gevoeld door eigen bloed.
Betrouwt verder op God — Hijzal op uw schouder
geen kruis leggen dat ge niet kunt dragen. Denkt

nog dikwijls aan mij in de H. Mis en in het avond-
gebed. Zo blijven wij met elkander verenigd.
H. Hart van Jezus ik betrouw op U.

T

Uw deelneming in het verlies van haar ons die
zo duurbaar was, schonk ons veel troost en uw
gebed was een kostbare hulp voor onze bemirde
overledene

Mr. Remi HOLDERBEKE haar echtgnoot;
Mr & Mw. Remi DUPONT-HOLDERBEKE en kind;
Mr. & Mw. Herman HOLDERBEKE-DE CLERCQ en

kind; haar kinderen en kleinkinderen,

De Familien PETRUS, HOLDERBEKE, DE FREYNE,
VAN RUYSKENSVELDE.

Uitg. Koster Erwetegem
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