IN DANKBARE GEDACHTENIS AAN

DE HEER
Erik PETTERSSON

ECHTGENOOT VAN MEVROUW
Yolande VAN DORPE

geboren te Geraardsbergen
op 12 augustus 1938 en godvruchtig
overleden in het U.Z. te Gent
op 25 juli 1989,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

De families :
PETTERSSON, VAN DORPE,
RATEAU, DE MEULEMEESTER,

danken U oprecht voor uw aanwezigheid
en uw blijken van kristelijke deelneming.

Wat ging er in je om, toen je wist dat
het einde nabij was ?

Waarom mocht niemand delen in je
angst ?

Was je te fier of wilde je ons sparen ?

Toch nam je afscheid, in stilte zonder
tranen.

Je hield van het leven met alle vezels
van je lichaam.

Je hield van mensen, vrienden, idealen.
Je gaf je woord, dat blééf gegeven.

Zonder grootspraak, hielp je iedereen
zoals je kon.

We zullen je allen missen, je kinderen,
je familie en je vrienden.

Voor ieder van ons was je sterk of zacht.

We blijven ons herinneren die moedige
man die nu, ergens... waar... wonen zal.
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