Met de glimlach op je lippen
de goedheid in je hart

de eenvoud in je handen
ben je uit het leven gestapt
maar niet uit ons hart.

1.

Gedenk in uw gebeden de ziel van

mevrouw

Diane PEYSKENS

echtgenote van de heer
Norbert REUSE

Geboren te Oudenaarde op
20 oktober 1932 en godvruchtig thuis
overleden in familiekring op 26 januari 2000,
gesterkt door de gebeden van de kerk.

In haar is een vrouw heengegaan wiens
dankbare herinnering nog lang zal voort-
leven, niet alleen in familieverband, maar ook
bij zeer vele medemensen, zo om haar goed-
heid én vaardige dienstbaarheid als om haar
daadwerkelijk Geloof.

Wij bidden U, Heer God, dat er niets van dit
mensenleven verloren zou gaan, maar ten
goede zou komen aan deze wereld.

Wij danken U voor alle liefde, voor alle
steun, die van haar is uitgegaan.

Moge zij, nu levend bij U, onze voorspraak
zijn bij U.

De heer Norbert REUSE,
De heer en mevrouw

Luc en Ghislaine REUSE - TOURNIER,
De heer en mevrouw

Roger en Véronique REUSE - MAHY,
en de familie
danken U voor de gebeden en blijken van
kristelijke deelneming die U hebt betuigd bij
deze gelegenheid.

Namis op zondag 27 februari 2000 om 10.30 uur
in de parochiekerk.
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