.|.

Met liefde en dankbaarheid
denken wij terug aan

MEVROUW

Liliane PICARD

Geboren te Anderlecht op 4 mei 1933 en
overleden te Zottegem op 22 februari 1994.

Haar kinderen, kleinkinderen, moeder, broers,
zusters, schoonbroers, schoonzusters en de
families Picard en VAN DER BORGHT

danken U voor uw medeleven.
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Ons moederfje

Als wij ons moederije nog hadden

Dan zouden w’ haar duizend rozen geven
Dan zouden w’ haar danken deze dag
Voor al het mooie in ons leven.

Als wij ons moederije nog hadden

We zouden haar honderd vragen stellen
Want nu weten wij, dat zij alleen

Ons 't antwoord zou vertellen.

Als wif ons moederfje nog hadden
Dan wisten wij bljjff met al onze zorgen
Want in haar grote moederhart

Daar kon je lief en leed steeds zorgen.

Als wij ons moedertje nog hadden

O ... Mochten wij dat nog eens beleven
Dan zouden we voor die ene dag

Het beste van ons leven geven.

Als wij ons moedertje nog hadden

Dan zouden we voor geen toekomst vrezen
Ja, ... als wij echt ons moedertje nog hadden
Zou alles, alles, anders wezen.

Begraf. Van den Driessche (054) 41 25 50
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