Dankbaar aandenken aan de Heer

Hector PIETERARENS
echtgenoot van Mevr. Lucienne Vercleyen,

geboren te Everbeek op 5 oktober 1914 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Oudenaarde op 28 augustus 1985,
Voorzien van de HH. Sakramenten.
Oudstrijder 1940-1945. - Vereremerkt in de
Orde van Leopold Il met Gouden Palm.

We verliezen hem die ons zo dierbaar was
en het geluk van ons leven was.

Hij was een voorbeeldig echtgenoot, werk-
zaam en steeds bezorgd om zijn gezin,
open en vrijmoedig van karakter, daarom
waardig om in onze gedachtenis te blijven
leven.

Wrede dood, waarom hebt gij hem ontrukt
aan ons gezin ? Groot geheim van de men-
selijke levensbestemming !

Vaartwel mijn  geliefde echtgenote, mijn
kinderen en kleindochtertje, weest de steun
van moeder, eert haar gans uw leven en
gedenkt samen degene die er niet meer is.
Mijn familie, mijn vrienden en buren, ge-
denkt mij in uw gebed.

Zoet Hart van Jezus, geef hem de eeuwige
rust.

De families PIETERARENS, VERCLEYEN,
VERPLANCKEN, VANDERSCHUEREN,
DANKEN U.

A la pieuse mémoire de Monsieur

Hector PIETERARENS

époux de Dame Lucienne VERCLEYEN,

né a Everbeek le 5 octobre 1914 et décédé
pieusement & Oudenaarde en la Clinique
du Sacré-Cceur le 28 aolt 1985.

Muni des SS. Sacrements.

Ancien Combattant 1940-1945

Décoré Ordre Leopold Il avec Palme d'Or.

Nous avons perdu celui qui nous était si
cher et qui faisait le bonheur de notre
vie.

C'était un époux modele, travailleur, plein
de soins pour sa famille, d'un caractére
franc et généreux, digne de rester a la
mémoire des braves.

O mort cruelle, pourquoi |'avez-vous arra-
ché aux bons soins de sa famille ? Secret
de la destinée humaine !

Adieu, épouse adorée, chers enfants et ma
petite-fille, consolez votre meére, respectez
la toujours en pensez ensemble a celui
qui n'est plus.

Ma famille, mes amis et voisins, adieu et
souvenez vous de moi dans vos priéres.

Les familles PIETERARENS, VERCLEYEN,
VERPLANKEN, VANDERSCHUEREN,
REMERCIENT.

Raf. Vandergeynst, Everbeek




