GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS.
t

Bid voor de zielerust van
MEVROUW

IDA PIETERAERENS

weduwe van de Heer
FRANCOIS MORRE

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 21 okto-
ber 1893 en godvruchtig overleden in de
kliniek St. Elisabeth te Zottegem, op 5 mei
1982, gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke zegen in het
stervensuur.
Lid van de Kristen Bond Gepensioneerden.

Bidden is zijn leven leggen in Gods hand ;
het leven : in zijn goede en kwade dagen,

in armoede of rijkdom,
in ziekte of gezondheid.

Vormen die zes woorden niet het aardse
leven van een mens ?

En als we die zes woorden enkel « huma-
nistisch » beschouwen : is het leven niet de
moeite waard om te leven.

Maar als wij het in het perspectief van
Christus zien, dan kunnen wij bidden :

« Goede God,

groot is de liefde die Gij ons betoond

in het lijden en de kruisdood van Christus.
Gij hebt Hem uit de doden doen opstaan
en Hem tot hoeksteen gemaakt van ons
geloof.

Geef ons de moed

geduldig ons lijden te dragen

en in zijn voetstappen te treden.

Vervul ons van vreugde en van de
heilige Geest,

vandaag en alle dagen van ons leven,

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. »

Moeder, zeer vroeg zijt gij alleen gevallen
om in te staan voor uw gezin. Gij hebt veel
leed en zorg gekend, en uw zorg was vooral
gericht naar uw dochter Georgette. Want zij
was vooral uw zorgenkind.

Maar Christus’boodschap van liefde en zorg
voor elkaar, in totale onbaatzuchtigheid,
moet uw zorg en kommer opvangen.

Moeder, uw zoon en dochter, danken U
voor deze liefde en zorg, en wij blijven u
dankbaar gedenken in ons gebed.

H. Hart van Jezus, op U stelde ik steeds
mijn vertrouwen.

De families PIETERAERENS, DE VUYST,
MORRE en VAN SNICK,
zijn zeer erkentelijk en danken U om uw
blijken van kristelijke deelneming.

Drukk. J. De Clercq-De Meyer - St.-M.-Oud.




